
Utrecht, 23 augustus 2023

Assalaamoe ‘alaikoem warahmatoellaahi wabarakaatuhu,

Beste ouder/verzorger,

Door middel van deze (uitgebreide) nieuwsbrief kijken wij graag 

samen met u terug op een onvergetelijke schoolopening. Allaahouma

baarek! Moge Allah het zegenen! Wij willen u als ouder nogmaals 

bedanken voor uw steun en betrokkenheid. Wij vragen Allah om Zijn 

zegeningen over ons werk uit te spreiden en onze kinderen te 

beschermen tegen het kwaad. In deze nieuwsbrief willen wij als 

school graag stilstaan bij enkele belangrijke onderwerpen en u 

opnieuw voorstellen aan het geweldige team van Al Amana

Overvecht. 

Veel leesplezier gewenst!

Wassalaamoe ‘Alaikoem warahmatoellaahi wabarakaatuhu, 

Namens het team van Al Amana Overvecht,

Anass Chaoui

Schoolleider

Agenda

4 t/m 8 september 

2023
Startgesprekken

(uitnodiging volgt)

19 september 2023
Studiedag groep 1 t/m 4 

3 oktober 2023
Ouderavond (groep 1t/m 

4) Uitnodiging  volgt

16 t/m 22 oktober 

2023
Herfstvakantie

Om goed op de hoogte te zijn en te blijven van alle
schoolse zaken verzoeken wij u om Parro te installeren
op uw smartphone of tablet. Lukt u dit niet, laat dit dan
even weten aan de leerkracht van uw kind. U kunt Parro
installeren via de App Store en de Google Play Store.



Opening

Met veel trots kijken wij terug naar de mooie opening van onze prachtige school. Samen hebben wij in 

een zeer korte tijd het gebouw omgetoverd naar een school waar wij u en uw kinderen iedere dag 

opnieuw met veel plezier en liefde zullen ontvangen en ondersteunen in hun groei. 

Wij hebben genoten van de dag, de warmte en de gedrevenheid met elkaar. Iedere dag leren wij elkaar 

beter kennen en hopen dan ook dat ons plezier met elkaar en in ons werk zal uitstralen naar de 

kinderen en naar u.

Na afloop hebben wij met een blij en voldaan gevoel nagezeten en werd het hele team nog verrast met 

een prachtige bos bloemen van de directie.

Enkele woorden die voorbijkwamen: 



Schooltijden

Leerplicht

Op tijd komen

De school start om half 9. Dat betekent dat de leerkracht de les begint stipt om half 9. We 

verzoeken

u om ervoor te zorgen dat de kinderen echt om half 9 in de klas zitten. De leerkracht doet om half 9

de deur van de klas dicht.

Iedereen die na half 9 de klas binnen komt wordt als “te laat” geregistreerd. Wanneer kinderen

tussen 2 vakanties te vaak te laat komen zal de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. De

procedure ziet er als volgt uit:

1. 3 keer tussen twee vakanties te laat in de klas:

Mondelinge waarschuwing door de leerkracht aan de ouders.

2. 6 keer tussen twee vakanties te laat in de klas:

Schriftelijke waarschuwing door de directie aan de ouders.

3. 9 keer tussen twee vakanties te laat in de klas:

Melding bij de leerplichtambtenaar door de directie.

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is kunt u dit doorgeven vóór 8.30u via Parro.

Aanvragen van verlof

Op de website van de gemeente staan de richtlijnen voor het aanvragen van verlof. U kunt via de

directie een verlofformulier aanvragen. Doe dit voor bijzonder/gepland verlof minimaal 8 weken van

te voren. De directie is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplichtwet. De directie toetst

uw aanvraag en kent het verlof toe of wijst het verlof af.

Heeft u een afspraak voor uw kind staan?

Wilt u afspraken bij de tandarts, huisarts, orthodontist, gemeente e.d. zoveel mogelijk buiten

schooltijd plannen? Op woensdag en vrijdag hebben we korte dagen waarin voldoende tijd is dit

soort zaken te regelen.

Afspraken onder schooltijd kunt u doorgeven via Parro, dit gelieve vóór de dag van de afspraak te 

doen.



Traktaties

Wanneer er sprake is van een feestelijke gebeurtenis mag er getrakteerd worden. U kunt hierbij

denken aan een traktatie wegens Eid al-Adha (het Offerfeest), Eid al-Fitr (het Fitrfeest) of wegens

de geboorte van een broertje of zusje. Verjaardagen vieren wij echter niet op school. Wij

verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden en uw kind geen traktatie mee te geven op

zijn/haar verjaardag.

• Omdat er onder islamitische geleerden meningsverschillen zijn over het wel/niet toegestaan zijn van bepaalde 

ingrediënten die in bepaalde producten zitten (dierlijke vetten, gelatine, e-nummers) en wij als school discussie 

hierover graag voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk traktaties mee te geven die vrij zijn van 

bovengenoemde ingrediënten. Wanneer uw kind wil trakteren, dan kunt u traktaties als bijvoorbeeld fruit, dadels, 

pruimen, vijgen, noten of popcorn meegeven. Een zelfgemaakte (verantwoorde) traktatie mag uiteraard ook.

Eten en drinken

Wij vinden als school een gezonde leefstijl erg belangrijk. Daarom streven we ernaar dat de 

leerlingen in de ochtend  groente of fruit eten, en in de middag een boterham. Wat betreft drinken, 

willen we u verzoeken om het te houden op melk en water. Uw zoon en/of dochter heeft vanuit 

school een hervulbare drinkfles ontvangen om te gebruiken. Wij rekenen op uw medewerking. 

Overige punten van aandacht

Luizencontrole

Dit jaar zal de geplande luizencontrole pas later in het jaar plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat

we een vlotte start hebben, willen we echter graag een beroep doen op jullie medewerking. We

willen jullie vriendelijk verzoeken om uw kind(eren) thuis grondig te controleren op luizen en neten

voordat het nieuwe schooljaar begint. Hoewel de luizencontrole op school later plaatsvindt, is het

belangrijk om alert te blijven en vroegtijdig eventuele luizenproblemen aan te pakken. Dit helpt ons

om een gezonde omgeving te behouden voor al onze leerlingen.

Mobiele telefoons/smartwatch

Op school is het gebruik van mobiele telefoons/smartwatches niet toegestaan. Het kan zijn dat uw 

kind over een mobiele telefoon beschikt die hij/zij graag mee naar school zou willen nemen. Dit is 

niet de bedoeling. Als uw kind een mobieltje mee naar school neemt, dan zal hij/zij deze aan het 

begin van de dag bij de groepsleerkracht in moeten inleveren. De leraar zal de telefoon op een 

veilige plek opbergen en bij het naar huis gaan weer retourneren aan uw kind.

Kostbare spullen en zakgeld

Tot slot verzoeken we u vriendelijk geen kostbare/waardevolle spullen aan uw kind(eren) mee te

geven. Wij als school zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies. Ook willen we u 

vragen uw kind(eren) geen geld mee naar school te geven.



Even voorstellen!

Juf Halima

Salaamoe aleykoem, mijn naam is Halima Badi en ik sta van dinsdag tot vrijdag voor groep 1/2a. Ik 

werk sinds dit jaar voor alamana, maar voorheen heb ik op een andere islamitische basisschool 

gewerkt. Ik doe dit werk met passie en ik haal er voldoening uit dat ik kan bijdrage aan de opvoeding 

van de kinderen, onze toekomst. Ik kijk er naar uit om er samen met jullie een geweldig en leerzaam 

jaar van te maken in shaa allah!

Juf Ingrid

Mijn naam is Ingrid Noordanus en ik sta op maandag en dinsdag voor groep 1/2a. Ik werk al 12 jaar 

in het onderwijs: eerder heb ik godsdienstlessen gegeven en afgelopen halfjaar werkte ik bij al 

Amana Zeist in de kleuterbouw. Zelf heb ik twee kinderen van 9 en 8. Naast lesgeven hou ik van 

wandelen, lezen, koken en reizen. Ik kijk er ontzettend naar uit om er samen met de kinderen een 

gezellig en leerzaam jaar van te maken, in shaa Allah!

Juf Karima R.

Mijn naam is Karima Rahmani. Samen met Ingrid en Halima zal ik dit jaar voor groep 1/2A staan in 

sha Allaah.

Ik ben van mening dat scholen een enorme invloed hebben op de vorming en identiteit van onze 

kinderen. Met deze overtuiging hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen en van waarde te kunnen 

zijn in de ontwikkeling en vorming van deze nieuwe generatie moslims in sha Allaah.

Juf Yasmina

Assalaam oe ailekoem wa rahmatullahi wa barakatuh,

Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om mezelf aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Yasmina zelf ben ik ook moeder van twee kinderen. Dit schooljaar sta ik Dinsdag, 

woensdag en vrijdag voor groep 1/2B. Ik heb 6'5 jaar gewerkt voor een VVE voorschool in 

combinatie met een andere basisschool PCOU als juf. Mijn rijke ervaring met het jonge kind heeft 

ervoor gezorgd dat ik nu wederom voor kleuters ga werken maar dan voor het islamitische 

onderwijs. Ik heb zeer veel zin om dit jaar samen de kinderen en de ouders/verzorgers te zorgen 

voor een leuk schooljaar, waar iedereen uiteindelijk met een fijn gevoel op terug kan kijken 

Insha'Allaah.

Ik vraag Allaah swt om het te zegenen voor ons insha'Allaah!

Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust langs bij de kleuters 1/2B!

Liefs, juf Yasmina

Juf Karima El M. 

Assalaam aleikoum warahmatullahi wabarakatoeh,

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Karima El Mansouri moeder van drie kinderen en woonachtig in Zeist. Ik heb 16 jaar 

ervaring binnen het vakgebied werken met het jonge kind. Vanaf augustus ben ik alhamdulilah

werkzaam voor stichting Al Amana scholen. Op maandag, dinsdag en donderdag sta ik in groep 1/2 

b. In mijn vrije tijd houd ik ervan om met mijn gezin op stap te gaan daarnaast kook en lees ik 

graag. Ik kijk er naar uit om u en uw kind(eren) te mogen ontmoeten. InshaAllah zullen wij er samen 

een gezellige leerzame jaar van maken.

Hartelijke groet,

Karima El Mansouri



Juf Safia

Assalaam oe 'aikoem wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Mijn naam is Safia. Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de 

zorgsector. Onlangs heb ik besloten om mijn droom na te jagen: leerkracht worden bi idhni Allaah. 

Lang hoefde ik niet te zoeken alhamdoulillah. Met de start van het nieuwe schooljaar gaat het nu 

echt beginnen. Enerzijds spannend om helemaal vanaf nul te beginnen; anderzijds kijk ik er erg naar 

uit om de komende jaren mijn bijdrage te leveren aan een omgeving waarin elk kind zich optimaal 

kan ontwikkelen in shaa Allaah!

Juf Sheila

Met veel plezier stel ik mij hier aan u voor. Mijn naam is Sheila Wessels en ik zal dit schooljaar 

lesgeven aan groep 3. Ik sta nu een aantal jaar voor de klas. De kinderen ondersteunen in hun 

ontwikkeling en hen zien groeien vind ik het mooiste onderdeel van mijn vak. Zelf ben ik trotse 

moeder van een 17-jarige zoon die dit schooljaar aan de universiteit zal starten. Naast het lesgeven 

houd ik erg van reizen en het samenzijn met mijn familie en vrienden. Een grappig weetje over mij: 

'Ik maak iedere dag om 05:30 een wandeling om de dag fris te starten'. Ik zie uit naar een mooie 

samenwerking!Met warme groet,Sheila Wessel

Meester Brahim

Ik ben meester Brahim en geef dit jaar les in groep 4. Ik ben zelf opgegroeid in de wijk Overvecht en 

dat maakt deze nieuwe school extra bijzonder voor mij.

In mijn vrije tijd voetbal en lees ik veel. Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam jaar met uw kinderen

Meester Mustapha

Salamoe alaikoem beste ouders van groep 4

Mijn naam is Mustapha Bouajoun en ik werk nu 15 jaar in het onderwijs. Ik heb in al die jaren 

verschillende groepen gedraaid . Dit jaar start ik op de Al amana Overvecht en daar heb ik heel veel 

zin in . Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen met onze gemeenschap.

In mijn vrije tijd voetbal ik veel.

Laten we er insha Allah samen een leuk en leerzame jaar van maken.

Juf Nisrine

Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah beste ouders. Mijn naam is Nisrine Zibouh, Arabisch-, tajwid-

en islamdocente in mijn vrije tijd, en vanaf dit schooljaar de godsdienstjuf op al-Amana Overvecht. 

Moge Allah het een gezegend jaar maken waarin ik met onze lieve leerlingen hard zal werken aan 

het leren van Arabisch, de Koran en interessante themalessen over ons prachtige geloof, in shaa

Allaah!

Juf Naoual

Assalaamoe alaykoem beste ouders,

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Naoual Zaim, oorspronkelijk uit Utrecht en nu wonend in 

Den Haag met mijn man en zoontje. Ruim vijf jaar geleden ben ik na de Pabo gestart in het 

prachtige islamitisch basisonderwijs en heb ik met veel plezier gewerkt op Al Amana Leidsche Rijn. 

Na vele mooie ervaringen te hebben opgedaan en het behalen van de master Educational Needs, 

ga ik als intern begeleider werken voor twee dagen in de week samen met mijn collega Samia. Ook 

zal ik op de woensdagen in groep 3 staan. Ik ben Allah dankbaar dat we gezegend zijn met deze 

nieuwe school en gemotiveerd team. Met veel enthousiasme kijk ik ernaar uit om u en uw kind(eren) 

te mogen verwelkomen op Al Amana Overvecht en elkaar te leren kennen. De kinderen zijn een 

waardevolle amana voor ons, en samen met u en het team gaan we bouwen aan een sterke 

ontwikkeling. Moge Allah de school en onze leerlingen zegenen. Tot snel, in sha Allah!



Juf Samia

Assalaamoe alaykoem wa rahmatoellaah,

Beste ouders/verzorgers van Al Amana Overvecht,

Via deze weg wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik ben Samia Mezgouri, mama van 3 kinderen en 

ik kom uit IJsselstein. Bij Al Amana Overvecht ben ik met onwijs veel plezier werkzaam als Intern 

Begeleider. Ik heb hiervoor in het voortgezet speciaal onderwijs gewerkt als orthopedagoog en 

daarvoor ben ik al enkele jaren werkzaam geweest als intern begeleider bij Al Amana op de locaties in 

Ede en Zeist.

Ik kijk er naar uit om er gezamenlijk een mooi jaar van te maken waarin we onze kinderen kunnen zien 

groeien op alle gebieden in sha Allaah en waarbij we naar de tevredenheid van Allah toe kunnen 

werken.

Meester Nadir

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s),Ook ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Nadir 

Kaddouri. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik begin dit jaar nieuw bij Al Amana scholen. Hiervoor 

heb ik bij een andere Islamitische basisschool gewerkt waar ik verantwoordelijk was voor onder 

andere de leerlingenadministratie, zat ik in het Management Team en verving de directeur bij 

afwezigheid. Bij Al Amana Overvecht zal ik mij bezighouden met de administratie waaronder de 

leerlingenadministratie en ondersteun ik onze schoolleider Meester Anass daar waar nodig. Ik kijk 

ernaar uit om onze kinderen te zien en u te ontmoeten.Moge Allah onze kinderen succes schenken. 

Ameen!Tot gauw inshaa Allah.Met vriendelijke groet,Nadir Kaddouri

Meester Anass

Assalaamoe ‘alaikoem warahmatoellaahi wabarakaatuhu beste ouder(s)/verzorger(s),

Met de gunst van Allah mag ik mij kort aan u voorstellen als de schoolleider van Al Amana Overvecht. 

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen en woon sinds kort, samen met mijn gezin, in Arnhem. Ik kijk 

er enorm naar uit om via deze weg mijn inzet te tonen voor het onderwijzen en opvoeden van onze 

jonge moslims. De deur staat altijd open voor u als ouder/verzorger! Moge Allah het zegenen voor ons 

allemaal.

Met vriendelijke groet,

Islamitische basisschool Al Amana


